
 

 

 

 

In Rotterdam leven honderden medemensen dakloos op straat. Een deel van de mensen zijn 
Oost-Europeanen. De medewerkers van Stichting Ontmoeting zetten zich voor hen in. Vanuit de 
liefde van Christus zoeken we mensen die buitenslapen op, en werken met hen aan het 
verbeteren van hun situatie. 

Er is veel leed onder deze groep mensen, die snel dakloos raken omdat ze vaak in kamers van 
werkgevers wonen of kamers huren bij malafide huisbazen. Daar dakloosheid verergert hun 
situatie, en sommigen worden ziek of dempen hun pijn met drank of drugs. Sinds kort kunnen we 
deze mensen gelukkig hulp aanbieden terwijl ze twee maanden in een opvanglocatie slapen. Er 
zijn ondertussen al tientallen mensen gezond en met perspectief uitgestroomd naar familie, 
klinieken of nieuw werk en huisvesting. Omdat veel mensen bij binnenkomst ziek zijn, kapotte 
voeten hebben en weinig kleding meer hebben, zijn we dringend op zoek naar m.n. ondergoed en 
sokken. We vragen uw hulp om dit te financieren! Hartelijk dank voor uw hulp! 

 

 

 

 


